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JENNEKE MAAKT SAMEN MET HAAR MAN EEN WERELDREIS

1K VOEL ME NU
SNEL THuUIS
BlJ ANDERE MENSEN



Jenneke Zweers (30) reist samen met haar man

Bart (33) met een zeilboot de wereld rond. Dat betekent

soms dagenlang alleen water om hen heen en geen wif.

Maar ook: veel nieuwe mensen leren kennen en oneindig

veel nieuwe indrukken opdoen.

ichtbij is voor ons op dit mo-
ment onze boot als klein thuis.

Daaromheen is er een ander

“dichtbij” dat voortdurend verandert:
andere mensen, andere omgevingen. ..

Dat daagt ons telkens uit om vreemde

dingen toe te laten en
dat maakt een reizend
leven zo gaaf: je gaat
vragen stellen bij wat

je altijd gewend was.

ONTHEEMD

Ook is op reis gaan
heel verhelderend; je
hescft snel wat écht
belangnjk is in het le-
ven: je man, je familie
en liefste vrienden,
God die aanwezig is
op elke plek op de
aarde. De ruis erom-

heen, dat wat er min-

der toe doet, verdwijnt als het ware naar
de achtergrond. Aan de andere kant voel
ik me weleens ontheemd, vooral tijdens
cen lange oversteek per boot. Hoezeer ik
ook kan genieten van het water om ons
heen, het blijft voelen als “niet in mijn

clement”. Je merkt dat je als mens met

‘Ik heb ervaren
dat er veel eerder
contact is zodra
Jje jericht op de

overeenkomsten’

Je voeten op de grond hoort te zijn, met

andere mensen om je heen.

De afgelopen maanden heb ik geleerd
om me snel thuis te voelen onder andere

mensen. Ik heb ervaren dat er veel eerder

contact is zodra je je
richt op de overeen-
komsten, En dat zorgt
ervoor dat ik me veel
eerder op mijn gemak
voel in een nieuwe

cultuur,

RUIMTE ERVAREN
Van tevoren was ik
NIEUWSZIerig naar wat
er zou gebeuren als we
onze familie, vrienden
en ons werk in de mu-
ziek en de kerk zouden
achterlaten. Wat blijft
er van je over? En mag

dat wat er overblijft er dan zijn van jezelf?
Ik heb daar nog geen antwoorden op,

we zijn ook nog maar kort weg, Maar ik
hoop dat ik steeds meer ruimte mag gaan
ervaren; meer ruimte voor God. En dat
Hij me naar toffe plekken zal leiden waar
ik verder mag bloeien.”
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